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Ekibimiz 
Pror. Dr. Mehmet Zeki Aydın 


959 yılı, Konya Çumra doğumludur. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi alanında 
öğretim üyesidir. Aile ve çocuk eğitimiyle ilgili Kitapları bulunan; Konferans ve seminerler veren yazar, evli ve 
iKi çocuk babasıdır. 


Dr. Faruk Kanser 


971 yılı, Adapazarı doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Din eğitimi doktoru 
olan yazar, 2005'te çocuklar için karakter eğitimi dergisi 'Bizim Bahçe'yi çıkardı. İnanç ve değerler eğitimi 
alanında seminerler ve Konferanslar veren Faruk Kanger'in birçok eseri yayınlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Nehir Aydın Gökduman 


Çanakkale'de doğdu. 1991'de I9 Mayıs Universitesi Sağlık Hiz. MYO'ndan mezun oldu. Aynı yıl, mesleğinden 
ayrılarak edebiyata yöneldi. Yetişkinler ve çocuklar için roman, öykü ve masal türünde pekçok kitabı yayınlandı. Yazmaya devam eden Gökduman, evli ve üç çocuk annesidir. 


Esma Budak 


(976 yılında İstanbul'da doğmuş. Herkesin huzurlu bir dünyada yaşamasını istediği için Kendini eğitime vermiş. Çocuklara değerler eğitimi ve dil dersi, büyüklere eğitim yöntemleri dersi veriyor. Şimdi ise eğitim ve 
çocuk kitapları hazırlamakla meşgul. Evli ve bir kızı var 


Gülser Öztürk 


2002 yılında İstanbul Universitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Hâlen Kadıköy Müftülüğü'nde Kur'an 
kursu öğreticisi olarak çalışmakta, Bulmacalar ve Testler ile Temel Dini Bilgiler” isimli bir kitap çalışması 
bulunmaktadır. 


Neslihan Nur Türk 


973'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Universitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yetişkinler ve çocuklar için kitaplar yazdı. Çocuk şarkıları besteledi. Altınoluk Dergisi'nde yazmaya, Türkiye yi 
gezerek düşüncelerini anlatmaya ve Gülberenk Çocuk Programları ile çocuklar için çalışmaya devam ediyor. 


Tuğba Güler Bozkaya 


2002 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu, Cumhuriyet Universitesi İlahiyat 
Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek İlsans yaptı. Hâlen Sivas Müftülüğü'nde Kur'an kursu öğreticisi. Evli ve bir çocuk annesidir. 


Zehra Özdemir 


Çocuk Gelişimi mezunu olan Zehra Özdemir, on yıllık öğretmenlik hayatından sonra, illustrasyon çalışmalarına yöneldi. Çeşitli dergi ve kitaplarda resimleri yayınlandı. Hâlen çocuklara yönelik hazırlanan kitaplarda 
resim çalışmalarını sürdürüyor. 


Merhaba Çocuklar 


Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” 
buyurmuştur. Peygamberimizin takipçisi biz Müslümanlar da dini ahlaki değerlerlerimizi yaşamaya 
büyük önem veririz. Zaten büyüklerimizden de hep böyle görmedik mi? 

Öyle ki; 

Akşam pişirdiği yemekten, belki canları çekmiştir diyerek komşusuna bir tabak götürmeyi âdet 
hâline getirmiş olan bizim annelerimizdir. 

Kendisine gelen müşterinin istediği ürünü sattıktan sonra, “Beyefendi ben sittah yaptım, 
isterseniz ikinci istediğinizi de komşumdan alınız, henüz o siftah yapmadı.” diyen kanaatkâr bir 
ecdadın torunlarıyız. 
© Muhtaç kişi alırken mahcup olmasın, istediği kadar alsın; verenin de kim olduğu bilinmesin diye 
sadaka taşları yapan bizim dedelerimizdir. 
© Fakirlere erzak dağıtırken onlar utanmasın diye, gündüz değil de akşam karanlığını seçen bizim 
ince düşünceli milletimizdir. 
© Dostuna bülbül gibi neşeli olup düşmanına şahin kesilen; canı ve kanı pahasına da olsa toprağını 
düşmana çiğnetmeyen bizim şerefli ecdadımızdır. 

Kendisine yapılan küçük bir iyiliği bile hiç unutmayan ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
her gidenden dostlarına selam söyleyen bizim dedelerimizdir. 

Camilerin duvarlarına kuş evi yaparak onların yemsiz ve susuz kalmamalarını sağlayan bizim 
büyüklerimizdir. 

Dostluğu ahiret kardeşliği olarak görüp dostuna 'ahretlik' diye hitap eden ve aldığı her şeyi iki 
alıp birini dostuna veren bizim annelerimizdir. 


© İşte bizi biz yapan böylesine yüce değerlerimizdir. 


Elinizdeki bu seri, dini değerlerimizi konu alan on kitaptan oluşuyor. Her kitap merakla 
okuyacağınız; günümüzden ve İslam Tarihinden öykülerle dolu. 

Arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar ve yapacağınız özgün dramalarla hem neşeli 
anlar yaşayacak hem de öğreneceksiniz. 

Eğlenceli, bilgili testler ve çeşit çeşit bilmeceler, bulmacalar heyecanınıza heyecan katacak. 

“YARDIMSEVERLİK konusunun ele alındığı bu kitabı okurken, içinizdeki merhamet duygularını 
keşfedecek, yardımseverliği yaşamanın hazzını tadacaksınız. 

Hem kendi başınıza, hem ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte yapabileceğiniz daha birçok 


etkinlik ise sizleri bekliyor. 


Sevgilerimizle... 
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Müslüman Yardwseverdir 








Yüce Rabbimiz, Kur'an'da, “Allah, adaletli olmayı, iyilik yapmayı, akrabaya 
yardım etmeyi kesinlikle emreder; çirkin işleri, kötülük yapmayı ve azgınlığı da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” buyurmaktadır. 

(Nahl süresi, 16/90. ayet) 

Allah neden yardımsever olmamızı öğütlüyor? 


Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? 
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Biz insanların var olabilmesi için Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. Kimse kendi 
kendini yoktan var edemez. Allahımız Dünya gibi bol oksijenli, suyu ve besinleri 
olan bir gezegen yaratmasaydı, yaşayacak bir alanımız olamazdı. Bununla da 
bitmiyor. Dünyaya geldikten sonra beslenmek, giyinmek ve korunmak için annemize, rızkımızı temin etmesi için babamıza sonra bilgili ve iyi bir insan olmak 
için bize yol gösterecek öğretmenlere ve diğer büyüklerimizin yardımına da 
ihtiyaç duyuyoruz. 


Gerçekte hiçbir insan kendi kendisine yetemez. Herkesin bir başkasının 





yardımına ihtiyacı vardır. Şu anda okuduğumuz bu kitap bile; yazarıyla, 
ressam ve grafiğiyle, matbaadaki basımından dağıtımına kadar onlarca insanın 
yardımlaşmasıyla oluşur. Eğer “Biz kimsenin yardımını istemiyoruz.” deseydik, 
asla böyle bir kitabımız olmazdı. Aynı şekilde yediğimiz ekmekten, giydiğimiz 
gömlekten, kullandığımız çantaya kadar hiçbir şeyi başkalarının yardımı olmadan elde edemeyiz. 

Allahımız, her insanı yardıma muhtaç yaratmış ve bunu bizlere çeşitli yollarla göstermiştir. Biz kullarına da “Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 
yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme.” (Kasas süresi, 28/77. ayet) buyurarak 
birbirimizle yardımlaşmamızı emretmektedir. İslam, insanlar arasında eşitliğe 
ve güçsüzü korumaya çok önem vermiştir. Toplumdaki düşkün ve yardıma 
muhtaçları gözetmek ve yardımlaşmak Müslüman olarak hepimizin görevidir. 
Bu konuda peygamberimiz şöyle buyurur. “Komşusu açken tok yatan (olgun) 


mümin değildir.” (Buhâri, Edebul'Müfred, 52: Hakim, Müstedrek, 11-12) 
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İslam dini yardımlaşmayı insanların merhametine ve vicdanına bırakmamış, 
zekât vermeyi varlıklı Müslümanlara tarz kılmıştır. Yeterli miktarda mal ve para 
sahibi Müslümanlar, yılda bir defa kırkta bir oranında zekât vermek zorundadır. 
Çünkü Yüce Rabbimiz zekât olarak verilecek mal ve parayı takirin hakkı olarak 
bildirir. “Mallarında (yardım) isteyen ve mahrum olanlar için bir hak vardır.” 
(Zariyat süresi, 51/19. ayet) 

Güzel dinimizde zekât vermenin farz olmasının yanında muhtaç olanlara 
yardım her zaman teşvik edilmiş ve bunun adına sadaka denilmiştir. Allah 
yolunda yapılan her türlü harcamaya ve iyiliğe sadaka denir. Cami, okul, çeşme 
gibi insanların kullanması için sürekli hayra ve iyiliğe sebep olan sadakalara 
ise sadakayı cariye denilir. Ne kadar yardımseverliği teşvik eden bir dinimiz 
var değil mi? Daha bitmedi, dinimizde bir yardımlaşma ibadeti de kurbandır. 
Hâli vakti yerinde olan Müslümanlar yılda bir kere Kurban bayramında kurban 
keserler. Kesilen kurbanların etlerinin üçe bölünüp üçte birinin ev halkı 
tarafından yenilmesi, üçte birinin misafirlere ikram edilmesi ve üçte birinin de 
kurban kesemeyenlere dağıtılması tavsiye edilmiştir. 

Yardımseverlik; bir kişinin zevkle, iyilik ve doğrulukta, elinden ve gönlünden 
geldiğince ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermesi, onlara yardım etmesidir. 


Fakat kötülükte, haksızlıkta yardım etmek yardımseverlik değildir. Örneğin, 






yalan söyleyerek başkalarını zor duruma sokan bir arkadaşınıza, 
yalanı ortaya çıkmasın diye yardım etmeniz, yardımseverliğe 
örnek olamaz. 

Yardımlaşma ancak hayırlı işlerde olursa güzeldir. 
Üstelik yardımın büyüğü, küçüğü de olmaz. Yeter ki 
yaptığımız yardımlarla övünüp yardım ettiğimiz kişileri 


ezmeyelim. 





Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Müslüman kardeşinize gülümsemeniz bir sadakadır. Çevrenizdekilere iyiliği tavsiye etmeniz ve onları kötülüğe karşı uyarmanız bir sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermeniz sadakadır; gözü görmeyene yardımda bulunmanız sadakadır; 
yoldaki taş, diken, kemik gibi şeyleri yoldan geçenlere zarar vermesin diye 
kaldırıp atmanız bir sadakadır; yardım olsun diye kendi kovanızdan kardeşinizin 
kovasına su boşaltmanız sadakadır.” (Tirmizi, Birr, 36) 

Ne kadar güzel değil mi? Küçücük bir yardımımıza Allah, hem ibadet sevabı 
veriyor, hem de bu dünyada ve ahirette bizi ödüllendiriyor. 

Haydi, ozaman! İhtiyacı olan herkese yardıma koşalım. Allah'ın yardımını ve 


sevgisini kazanalım; huzura ve sonsuz mutluluğa ulaşalım! 
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Yem Komşumuz 





Bizim evin ilerisinde bahçeli, eski bir ev var. Ne zamandır içinde kimse 
yaşamıyordu. İşte o eve birkaç gün önce bir aile taşındı. Doğrusu yeni komşularımızı çok merak ediyorum. 

Bugün bakkala gitmek için evden çıktım, o eski evin önünden geçiyordum. 
O sırada bahçe kapısından çıkmakta olan benim yaşlarımda bir kız çocuğu gör- 


düm. İkimiz göz göze geldik. Tanışmanın tam vaktiydi: 








- Merhaba, sokağımıza hoş geldiniz, dedim. 
Kız, çekinerek bana baktı. 

- Hoşbulduk, dedi. 

- Benim adım Zeynep. 


- Benimki de Ayşe. 
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Ayşe'yle tanışmamız işte böyle oldu. Meğer o da bakkala gidiyormuş. 


Birlikte gidip ekmek aldık. Dönerken Ayşe'ye bizim apartmanı gösterdim. 





Hemen birbirimize ısınmıştık. Birkaç saat sonra sokakta oynamak için sözleştik. 






Öğleden sonra bizim apartmanın önünde buluştuk. İp atlamaya bayılırım. İpi- 





mi de yanımda getirmiştim. Ancak Ayşe'nin ayağındaki terlikler öyle eskiydi ki ip 






atlarken ayağından çıkıp duruyordu. Üzerindeki elbise de soluk ve küçücüktü. 





Baktık ki ip atlamak zor, ağacın altına oturup konuşmaya başladık. Ayşe, konuş- 






kan bir arkadaştı. Buraya taşınmadan önce babası bir şirkette çaycılık yapıy- 






ormuş. Ancak geçen ay çalıştığı çay ocağı kapanınca işsiz kalmış. Sonra kirasını 





ödeyemedikleri evlerinden buraya taşınmışlar. Babası şimdi iş arıyormuş. 






Bunları dinleyince içim burkuldu. İnşallah Ayşe'nin babası iş bulabilir. 





Akşam babam gelince, ona yeni komşularımızdan söz ettim. Durumlarını an- 












lattım. Sonra: 

- Babacığım, benim birkaç çift ayakkabım var. Bir çiftini Ayşe'ye vermek istiyorum, dedim. Babam: 

- Tabii ki verebilirsin, dedi. 

Annem de: 

- Yeni komşularımıza neden hoş geldine gitmiyoruz, belki onlar için hep birlikte 
yapabileceğimiz şeyler vardır, dedi. 

Ertesi gün, ben ve Musa ağabeyim, Ayşelere giderek ailece kendilerini ziyaret 
etmek istediğimizi söyledik. Ayşe'nin annesi çok memnun oldu. “Buyurun gelin.” 
diyerek bize güler yüz gösterdi. O akşam babam bir kutu tatlı aldı. Biz de güzel 
giysilerimizi giydik. Hep birlikte yeni komşularımızı ziyarete gittik. Ayşeler bizi çok 
iyi karşıladı. Ama içeri girince şaşırmadık dersem yalan olur. Çünkü oturduğumuz 


odada kırık dökük iki kanepe dışında hiç eşya yoktu. Yerde eski püskü bir kilim, 





camlarda da rengi solmuş perdeler asılıydı. Biz çocuklar büyüklerimizi yalnız 






bırakıp bahçedeki ağacın altında oturduk. 





Ayşe'nin Can adında yürümeyi 
henüz öğrenen bir kardeşi vardı, bir 
de Musa'nın yaşlarında bir ağabeyi... 
Ahmet ve Musa çek iyi anlaştılar. Biz 
çocuklar bahçede oyunlar oynadık. 
Büyüklerimiz de sohbet ettiler. 

Derken güzel geçen bir misafirliğin 


ardından evimize döndük. Annem 





ve babam o akşam düşünceli gö- 
7 rünüyorlardı. 

Yeni komşularımızın yoksulluğu hepimizi etkilemişti. 

Sessizliği Musa böldü: 

- Ben, giysilerimin bir kısmını Ahmet'le paylaşabilirim, dedi. Zaten fazlasıyla tişörtüm 


ve pantolonum var. 





Ablam da harçlıklarından arttırdığı paralarla küçük Can için süt alabileceğini söyledi. 
Annem de evimizdeki bazı eşyalarımızı komşumuzla paylaşma kararı aldı. 


Babam ise bir şey söylemedi. O ne zaman sussa aklından geçenleri hep merak 


etmişimdir. 





Çok mutluyum. Bugün arkadaşım Ayşe'yle bizim bahçede buluştuk. Ayşe verdiğim 


ayakkabıları giydi. Doyasıya ip atladık. Oyunumuz bittikten sonra Lam ayağından çı- 





karıp bırakıyordu ki: 
- Bu ayakkabılar senin olsun arkadaşım, dedim. Benim ayağımı sıkıyor. Bak tam 
sana göre oldu. 
Ayşe, ayakkabıları severek kabul etti. 
Musa da Ahmet'i futbol oynamaya çağırmış. Oyunları bittiğinde yanında götürdüğü tişörtü Ahmet'e hediye etmiş. 
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Verirken: 

- Çok terledik. Böyle terli tişörtlerle dolaşırsak hasta oluruz, bu tişörtüm 
sende kalabilir, demiş. 

Ablam da okuldan dönerken aldığı sütü, bahçede küçük Can'ın eline tutturuvermiş. 

Annem de Ayşe'nin annesini çay içmeye davet etti. Bizim balkonda uzun 
uzun sohbet ettiler. Sonra ikisi birlikte ufak tefek bazı eşyalarımızı Ayşelerin 
evine götürdüler. 

Yaşasın! Kimseyi incitmeden yardım edebildiğimiz için hepimizin yüzü 


gülüyordu. 





O akşam, babam eve geldiğinde yüzünde büyük bir mutluluk okunuyordu. Sanki bize güzel bir haberi vardı. Çok geçmeden de açıkladı. Yaşasın! 
Ayşe'nin babası artık işsiz değil! Çünkü babamın şirketinde tam ona göre bir iş 
çıkmış. Artık şirketin çay ocağında Ayşe'nin babası çalışacakmış. 

Yeni komşularımız artık yoksulluk çekmiyor. Onların mutluluğu bizim de 
mutluluğumuz oldu. Bugün Ayşe'nin annesi bize geldi. Elinde bir saksı çiçek 
vardı. Saksıyı anneme uzatırken: 

- Bunu sizin için dikmiştim, dedi. 
İyiliklerinizi unutamam. Dilerim hayatınız 
bu çiçek kadar güzel geçsin. Hepinizden Allah razı olsun... OOO 4mm 

Çiçeği evimizin en güzel 
köşesine koyduk. Şimdi gelip geçip 
kokluyoruz. Bir kez daha anladım 
ki birilerine yardım etmenin huzuru 


hiçbir şeyde yok. 
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Sevgili Arkadaşlar! 
Hepimiz zaman zaman Zo' durumda olan insanlarla karşılaşabiliriz. Bazen 
bir büyüğümüz. bazen bir komşumuz ya da bir arkadaşımız yardıma intiyaç 
duyabilir. Hattazor duruma düşen kimse bizde olabiliriz. Sıkıntılar dâ mutluluklar 
da biz insanlar içindir. İşte oldukça sıkıntılı günler geçiren bir ailenin öyküsünü 
okuduk. Ayşe'nin babasının işleri KÖLÜ gidince, fakirlik çekmeye başlamışlardı. 
Yeni bir eve V€ yeni bi işe ihtiyaç duydular. Sizce Zeynep V€ ailesi onlara 
yardım elini uzatmasaydı. zorlukları bu kadar çabuk aşabilirler miydi? 

İşte biz Müslümanların, temel görevlerinden biri de uzağımızda yâ da 
yakınımızdaki muhtaç kimseleri görmek onlara yardım edebilmektir. Özellikle 
maddi durumu iyi olan Müslümanlar. yoksulların hâlinden daha da sorumludur. 
Çünkü intiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek. zekât ve sadakalarımızla 
onları kalkındırmak dinimizin emridir. Yani herkes gücü yettiği oranda malından: 
kazancından yoksul kardeşleri için harcamak zorundadır. Üstelik yüc€ dinimiz 
İslam, tüm bunları yaparken bizden hiçbir karşılık beklemememizi ister. 

Biz Müslümanlar bir elin parmakları gibiyiz. Bir parmağımızda duyulan acı nasıl 
diğer parmaklarımı tarafından da hissediliyorsâ, din kardeşlerimizin sıkıntıları 
da işte böyle kalbimizi acıtmalı. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz 
olmalı. 

Yardımlaşma derken yalnızca maddi şeyler aklımıza gelmemeli. Bazen hasta 
bir arkadaşımıza gidip onun bakımına destek olmak, bazen bir büyüğümüzün 
elindeki ağı" çantayı taşımak bir yardımdır. Bazen bir dostumuzun derdini 
dinlemek ve onu anlamaya çalışmak da yardımlasmaYâ güzel bir örnektir. 

Şunu unutmamalıyıZ ki yaptığımız hiçbir Şey Allah'ın katında değersiz 
değildir. Biz Rabbimizin rızasını gözetirsek; O da bizim sıkıntılarımızı giderir. 
| Çünkü kullarının en büyük yardımcısı Allah'tır. BiZi her türlü 


kaza ve beladan koruyan da O'dur. Öyleyse hem dünyada hem 





ahirette kazananlardan olmak istiyorsak: biz de ömrümüzü 
iyiliklerle geçirmeli. Rabbimizin rızasını kazanmalıyız. İşte güzel 


bir Müslüman olmanın bir yolu da budur. 














Bir ödül törenindeydin. Arkadaşın, Türkiye genelinde yapılan 
resim yarışmasında birinci olmuştu. 
Sahneye çıkarak ödülünü almış, 
şimdi de kendisini tebrik edenlere 
sevinçle teşekkür ediyordu. Sen de 
onun yanında gururla duruyordun. 
O sırada, arkadaşınla röportaj yapmak için yanınıza gelen gazeteci; 





- Yaptığınız resim çok etkileyici, bu konu nereden aklınıza geldi, deyince, sen hemen: 

- Ben onun en yakın arkadaşıyım, bu yarışmayı duyunca heyecanla yanıma gelmişti. 
Hangi konuda resim yapacağına karar veremiyordu. Ben de bu konuyu bulmasında ona 
yardımcı oldum, değil mi arkadaşım, dedin. 

Arkadaşın da tebessümle: 

- Evet arkadaşım bu konuda bana çok yardımcı oldu, dedi. Gazeteci: 

- lemiz çalışmışsınız, renkler çok net, dediğinde sen yine heyecanla: 

- Tabii temiz olacak, resimleri yaparken fırçalarını, boyalarını hep ben temizledim; 
renkler birbirine karışmasın diye, resimde bu çok önemlidir. diye açıklama yapıyorsun. 

Arkadaşın: 

- Evet, bu konuda da çok yardımını aldım arkadaşımın. Çok teşekkür ederim kendisine, bu ödülü almamda büyük payı var, diye ezilerek başını önüne eğdi. Gazeteci: 

-Özellikle gökyüzünde kullandığınız renk çok farklı ve güzel, dediğinde ise arkadaşın: 

- Etrafımızda gördüğümüz her şeyin farklı yönleri var. Onu anlatmak istemiştim, 
diye açıklıyor. Sen hemen: 

- Evet, bunu istediği için ben de ona gökyüzünden başla demiştim, deyiveriyorsun. 
Gazeteci; 

- Bu ödülü asıl siz almalıymışsınız. Baksanıza her şeyde katkınız var, deyip röportajı 
bitiriyor. Morali çok bozulan arkadaşın “Keşke bana hiç yardım etmeseydin, tüm sevincimi 
mahvettin!” dese: 


Ne hissedersin? 


Yapılan iyiliğin devamlı dile getirilmesi güzel bir davranış mı? 








Osmanlı Padişahlarından |. 





Abdulhamid Han, çok merhametli ve şefkatli bir insandı 
Halkın tüm dertleriyle ilgilenir, 
büyük küçük demeden, herkesin ihtiyaçlarını gidermek 
için gayret ederdi. Çünkü 
düşkünleri gözetmek, 
Müslümanların görevidir. 

Sarayda çalışan memurlardan birinin görevi, halktan 
gelen mektup ve telgratları padişaha ulaştırmaktı. Saraya bir gün şöyle bir 
telgraf geldi: 

“Padişahım! Hanımım doğum yapacak. Doktorlar doğumun çok zor 
geçebileceğini ve tehlikeli olabileceğini söylediler; takat elimde hiçbir imkân 
yok ki tedbir alayım. Yardımınıza muhtacım!” 

Memur, bu telgrafı önemsemedi. Gelen diğer mektupları alıp padişahın 
huzuruna çıktı. Abdülhamid Han, her birini inceleyip gereğini yaptıktan 
sonra, 

“Başka var mı?” diye sordu. Memur, “Önemli bir şey yok.” cevabını verince, 
padişah: 

- Sana önemsiz geleni de söyle, dedi. Bunun üzerine memur, doğum yapa- 


cak olan hanımla ilgili telgrattan bahsetti. 
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Abdülhamid Han, hiç vakit kaybetmeden saray doktorunu görevlendirdi ve 
hemen o adrese gitmesini, gereken ne varsa yapmasını emretti. 

Doktor, saatler sonra saraya döndü. Abdülhamid Han, büyük bir merakla 
hastanın durumunu sordu. Doğumun çok zor; ama başarılı geçtiğini ve annenin 
kurtulduğunu haber alınca içi ferahladı, sevindi ve şükür namazı kıldı. 

Meğer o gece dünyaya, bir erkek bebek gelmiş. Babası da ona Abdülhamid 
ismini vermiş. Bununla da kalmayıp sevinçten ağlamışlar. Gözyaşları içinde, pa- 


dişahın sağlığı için dua edip durmuşlar. 












Ry #adışab 


Bir zamanlar yeşil mi yeşil bir orman, bu ormanın ortasında da masmavi bir göl vardı. 
Bu gölün suyu hem serin hem bal gibi tatlıydı. Ormandaki bütün hayvanlar buradan su 
içer, burada serinlerdi. 

Gel zaman git zaman bu göle, bir fil sürüsü dadandı. Öyle ki filler burayı tek başlarına 
sahiplenip diğer hayvanları suya yaklaştırmaz oldular. Ormanda susuzluk giderek arttı. 
Hayvanların hâli içler acısıydı. Hele tavşanlar susuzluktan perperişandı. 

O gün ormanda karşılaşan üç-beş tavşan birbirine yana yakıla dert yanmaya başladı: 

- Ah kardeşim! Kaç gündür ormandaki çamurlu sularla idare ediyorum. Kaynaktan 
su içmeye hasret kaldım, dedi biri. 

- Ben de öyleyim. Susuzluktan dilim damağıma yapıştı, dedi bir diğeri. 

- Kaynaktan su içmenin bir yolunu bulmalıyız, dedi içlerinden en tecrübelisi. 

- Biz tavşanların canı cini nedir ki, dedi en küçükleri. Fillere azıcık yaklaşsak bizi ezip 
geçerler. Pastırmaya döneriz. 

Tecrübeli tavşan biraz düşündü ve şöyle dedi: 

- Evet, biz tavşanlar küçücük hayvanlarız. Ama ormandaki bütün tavşanlar bir 
araya gelir, birbirimizle yardımlaşırsak derdimize bir çare buluruz. 

Bu fikir hepsinin hoşuna gitmişti. Hemen ormanın dört bir yanındaki tavşanlara 
haber salındı. Hatta komşu ormanın tavşanlarından bile yardım istendi. Çağrıyı 
işiten tavşanlar merakla yola çıktılar. Susuzluktan yerinden kıpırdayamayanlara 
ise arkadaşları yardım etti. 
Sonunda bir araya gelmeyi başardılar. Doğrusu tavşanların 
yardımlaşma ve dayanışması 
görülmeye değerdi. Hepsi 
susuzdu. Ama hiç kimse birbirini incitmiyordu. Küçükler 
büyüklere yer verdi; büyükler 
küçüklere sevgi gösterdi. O 
sırada filler yine suyun başında 


gönüllerince eğlenmekteydi. 









Karşılarında kalabalık tavşan 
grubunu görünce şaşırdılar. Tavşanların aralarında elçi olarak 
seçtikleri tavşan öne çıktı ve 
fillere şöyle seslendi: 

- Eyfiller! Ay Padişah bizi size 
elçi olarak gönderdi. Derhal bu 
X kaynağı terk etmenizi istiyor. 
| Eğer bize inanmıyorsanız, bu 
gece kaynağın başına gelin. Ay 
Padişahı görün de size kendisi 
söylesin. 

Fillerin arasında bir uğultu koptu. Hepsi de Ay Padişah'ın kim olduğunu merak 
etmişti. Sabırsızlıkla geceyi beklediler. Derken gece oldu. Gökyüzünde pırıl pırıl bir Ay 
çıktı. Elçi tavşan hemen suya eğilerek: 

- İşte bakın bakın! Ay Padişah orada, diye bağırdı. 

Filler suya eğilince Ay'ı gördüler. Ama tavşana dönerek: 

- Suyun içindeki bu parlak şey bize ne yapabilir ki, diye gülüştüler. 

- İsterseniz kaynaktan su için de ne kadar kızdığını görün, dedi tavşan. 

Filler, su içmek için hortumlarını suya soktuklarında göl birden dalgalandı ve Ay gölün 
içinde kıpır kıpır sallanmaya başladı. Bunu gören filler korkuyla geri çekildi. “Tavşan doğru 
söylüyor. Suyun içinde parlak bir padişah var. Onu daha fazla kızdırmadan buradan 
gitmeliyiz.” dediler. 

Tavşanların yardımlaşma ve dayanışması bütün ormanı susuzluktan kurtardı. Sevimli 
tavşanlar hem kendileri doya doya su içtiler hem de diğer hayvanları göle davet ettiler. 


Sonra hep birlikte çiçekleri suladılar. 


| 
pr 








Filleri ise o günden sonra kaynağın başında gören olmadı. Kim bilir belki de başka bir Y 


ormanda upuzun hortumlarıyla susuz kalan çiçekleri suluyorlardır. 
Ne mutlu yardım edenlere ve yardım edilenlere. Allah bizleri, bencillikten koruyup 
yardımsever ve duyarlı bir insan olmayı nasip etsin. Amin. 


(Mesnevi, Cilt: Il. Beyit: 2751-2764) 
— 


s2 il 


O 


03 








Aşağıdaki ayetleri bir kâğıda yazıp kesmeniz ve panoya yapıştırmanız 


gerekiyor. Ancak bunun için elinizde kâğıttan başka hiç bir malzeme yok. Bu işi 
yaparken Kalem, Makas ve Yapıştırıcı olan arkadaşlarınızın yardımına ihtiyacınız 
olacak. (Rol alan arkadaşlarınız ellerinde isimlerine ait eşyaları tutacak ve yardım 
sırası geldiğinde kullanacaklar.) 

İlk işiniz, Kalem olan arkadaşınıza gidip “Ne istersen yaparım, lütten bana 
yardım et!” demek. 

Kalem, “Bir şey istemem sadece bana teşekkür et, yeter.” der. Aşağıdaki 


ayetleri elindeki kalem ile yazar. 


Maide süresi, 2. ayet: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere 
yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. 


Zilzal süresi, 7. ayet: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını 
görecektir. 


Şura süresi, 36-39. ayet: Bu mükafat, ....... kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah 
yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içineligi 


Nahl süresi, 90. ayet: Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 
etmeyi emreder; hayasızlığı, tenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor. 


İnsan süresi, 8-10. ayetler: Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire 
yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. 
Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.” 





Yazma işlemi bitince sıra kesmede. Bunun için aynı şekilde makas olan arkadaşınızdan yardım istemelisiniz. Bu arada Kalem'e teşekkür etmeyi unutma. 

Makas, “Çok sıcak, bu havada çalışmayı hiç sevmem. Beni yelpazelersen 
yardım ederim.” der. Artık bulduğun bir eşya ya da ellerinle yelpazeleme zamanı. 

Makas olan arkadaşımız elindeki makas ile keserken Kalem, “Ben yazmasam 
başaramazdın, değil mi?” diye drama bitene kadar, sürekli önüne çıkacak ve sen 
de ona teşekkür edeceksin. Haydi bakalım, kolay gelsin. 

Kesme işlemi bitince Yapıştırıcı olan arkadaşa gidilir ve aynı şekilde yardım 
istenir. Tabii bu arada Kalem ikide bir önüne geçip kendini hatırlatacak... Yapıştırıcı, “Ben karşılık beklemem, yardımı severim.” der ve elindeki yapıştırıcı ile 
yapıştırmaya başlar. Ancak Kalem yine önlerine çıkıp yaptığı iyiliği söyler. 

Tüm ayetler yapıştırılınca drama biter. 

Bu dramada yaşadıklarınızdan sonra, en çok hangi yardım edene siz de gönülden yardım etmek istersiniz? 

Yardım aldığınız konunun ikide bir önünüze çıkması hoş bir duygu mu? 

Karşılık beklemeden yardım etmek bizlere ne kazandırır? 

Şimdi panodaki ayetlerimizi okuyup üzerinde konuşabilir, kimseyi zorla- 


mayacak yeni yardım projeleri üretebiliriz. 


Haygi bakalım iş başın? 
















Yollar, “Kendimizi bu kadar ayaklar 
tına aldığımız yeter, bundan kğ 
gidip gelmesine 

p kıvrılıp 


al 
insanların evlerine | 
yardımcı olmayacağız. deyi 


rulo olsalar: 


Herkes, ihtiyaç sahibi komşusun& 
pişirdiği yemeklerden verip gücü 


yettiği kadar yardım etse: 
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Saatler, “Hep biz mi göstereceğiz 
zamanı, bizden bu kadar!..” diye 
zamanı anlamaya yardımcı olmayıp 


alıp başlarını giderlerse: 














Hızır acil servis. itfaiye ve Kızılay 
çalışanları, “Her çağırıldığında SN 
mek zorunda Mıyız canıml..” deyip 


yardıma gitmeseler: 
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YAFAR? 
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Ciwrımın Başıma Gelen 


- Olmaz! Hepsi benim! Kimseye vermem, diye bağırdı. 


Elindeki kurabiyeleri iki cebine tıkmaya çalışırken çok acayip görünüyordu. Sanki kıt- 


İ ıktan çıkmış da haftalar sonra ilk defa yiyecek bir şeyler bulmuş gibi davranıyordu. Arkada- 








şı onun bu hâline bir anlam veremedi. İçinden, “Olamaz” diye geçirdi. “Benim arkadaşım bu 


kadar bencil biri olamaz! Önümüze geliveren bu yardım fırsatını kaçırmak istiyor olamaz.” 


C - Hiç boşuna öyle bakma, diye devam etti bizimki. Bu kurabiyelere bayılıyorum. Bu ka- 


dar çok severken paylaşacak hâlim yok yal Sana bile, evet evet, sana bile veremem. Kaldı 
ki onlar şurada dursun! 

“Onlar” dediği, sokağın köşesinde kendi hâllerinde oturmakta olan iki çocuktu. Fakir oldukları her hâllerinden anlaşılıyor, mahzun ve mahcup bir ifadeyle gelip geçeni 
seyrediyorlardı. Arkadaşının bencilliğini gören çocuk, kendi imkânlarıyla bir şeyler yapmaya 
çalıştı. İki fakir çocuğun yanına giderek başlarını okşadı. Onlara birkaç kurabiye, birer lira 


& da para verdi. Çocuklar neşeyle kurabiyeleri yerken ona sevgiyle gülümsediler. 


Bu sırada bizimki çantasını açarak bir kese 
çıkardı. Gözleri parlayarak keseyi salladığında, 
bozuk paraların sesi 
duyuldu. 

- İşte bir de bunlar, 
dedi, bunlara da kıyamam! Canlarım benim! 
Onları biriktirene kadar 
neler çektim! Ne isteyenler oldu da birini bile 


vermedim! 





Bunları söylerken öyle bir gülüşü vardı ki bir ülkeyi fethetmiş sanırsınız. Öyle olur 
öyle kibirli! İşte böyle, burnu havada, kasıla kasıla giderken, o da ne! Ayağı taşa takılıp 
düşüverdi birdenbire. Ne olduğunu anlayamadan yerde buldu kendini. Bu sırada o çok 
sevgili kesesi elinden fırlamış, cebine tıkıştırdığı kurabiyelerse ezilmiş kalmıştı. 

Büyük bir telaşla sağa sola dağılan paralarını kurtarmak için uğraştı ama ne çare! 
Çoğu, yakındaki kanalizasyon çukuruna düşmüş, birkaçı ise fırlayıp kim 

— 


bilir nerelere uçmuştu. yp “ — 





Yakalayabildiği beş tane on kuruşluğu severken, bacağının yaralandığını ve dizinin 
kanamakta olduğunu fark etti. Böyle bir anda kurabiyeleri düşünmemiştir zannettiniz 
belki de... Ama hayır, o bir yandan ezilip kalmış kurabiyeleri için ağlamaya, diğer yandan 
da tutabildiği birkaç parçayı ağzına atmaya çalışıyordu. 

Bu hâliyle, az önceki takir çocuklardan daha kötü durumda görünüyor, gelip geçen 
insanlar, onun bu tuhaflığına şaşkınlıkla bakıyordu. Hatta içlerinden biri, onu dilenci 
sanarak önüne bir lira para bile attı. 

Arkadaşını büyük bir hayretle seyretmekte olan diğer çocuk, sadece şunu söyleyebildi: 

- Ah benim arkadaşım! Allah seni beterinden saklasın. Gönül isterdi ki az önce cö- 


mertçe yardım etseydin de o çocukların duasıyla, böyle bir duruma düşmekten ko- 








runsaydın. Artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. Umarım bu durum, sana büyük bir ders Y 


olur. Unutma ki esas hüner biriktirmek değil; ikram edebilmektir. Allah cimrileri değil 
cömertleri sever. Hem sevgili Peygamberimiz, “Komşusu açken tok yatan (olgun) mümin 


değildir.” (Buhâri, Edebul'Müfred, 52.) buyurur. Hadi, hadi kaldırayım seni, ver elini, hadi ver! 


b, 


Yardımseverlik Müzesi 























Günler geçtikçe annen ve baban sana daha da çok ihtiyaç duyar 
oldu. Kendi işlerini pek yapamamaktalar, daha hassas ve kırılganlar. 
Onları üzmemek ve sıkıntılarında destek olmak istiyorsun. Seni 
nasıl zorluklarla yetiştirip büyütmüşlerdi? Şimdi onlar 
sana muhtaç ve sen de en az onlar kadar iyi bir şekilde 
büyüklerine bakmak istiyorsun. 

Her gün muhakkak yanlarında oturup bir istekleri olup 
olmadıklarını soruyor, hayır dualarını alıyorsun. Onlarla küçüklüğünde hatırlamadığın olayları konuşup hoşça vakit 
. geçiriyorsun. Üstelik şimdilerde unutulup giden, eskiye 
PN dair birbirinden değerli bilgileri öğrenme fırsatı buluyorsun. Ne gibi mi? Çok eskiden, 
zengin insanların gizlice geceleri evlerinden çıkıp fakir mahalleleri dolaşarak, kapıların 
önüne yiyecek bıraktıklarını, dinlediğinde hayran kalıyorsun. İhtiyaç sahiplerinin, 
kendilerine zekât ya da sadaka veren zenginlere karşı ezilmediklerini, zenginlerin de 
büyüklenmediklerini öğrenince seviniyorsun. Birkaç kişinin, bir fakire açıktan yardım 
etmesi durumunda da o fakirin “Benim yardımıma gelen oldu, siz sadakanızı şu komşuma verin.” diyerek gelen yardımı geri çevirdiğini öğrenince duygulanıyorsun. Duvarlara kuş evleri yaparak hayvanlara dahi yardım edildiğini duyduğunda ise şaşırıyorsun. 

Tüm bu öğrendiklerini gelecek nesiller de öğrensin, herkes bilsin istiyorsun ve aklına 


ji 


harika bir fikir geliyor. “Yardımseverlik Müzesi!” Hemen annen ve babandan öğrendiğin 
iyilikleri yazarak bir kitap hâline getiriyorsun. Sonra da eskiden yapılan yardımlaşma 
eserlerini sergilemek için bir yer tutuyorsun. Alabildiklerini alıp alamadıklarının da 
maketlerini yapıp sergiliyorsun. Sonra da bir köşeye, müzeyi ziyaret edenlerin ve 


hayırseverlerin getirdiği eşyalardan bir “Yardımseverlik Pazarı” kuruyorsun. 


Açılışında anneni, babanı en öne oturtup, “Sevgili Misafirler! Annem ve ba- 


bamdan tüm öğrendiklerim ile bu kitabı yazdım ve müzemizi açıyorum. 





Burası hepimizin; yardımlaşmanın önemini unutmamak ve unutturmamak için 
buradayız. Bu müzeye giriş ücretsizdir. İsteyenler getirdiklerini bırakabilir, alışverişe 
katılabilirler. Her kazanılan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.” diyorsun. Annen ve 
baban sevinç ve takdirle sana sarılırken: 

“Yavrum sen bize Peygamberimizin müjdelediği evlatlardan oldun. İnsanların 
yararlanacağı yerleri açanlar, faydalı ilimler geliştirip hayatı kolaylaştıranlar ve 
kendisine hayır dua edilen evlat sahibi insanların amel defteri öldüğü zaman bile 
kapanmazmış. Defterleri birer iyilik defteri olup, sevaplarla dolarmış. İşte sen de bu 


müjdelenen kişilerden oldun. Seninle gurur duyuyoruz.” deseler, ne hissedersin? 
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Kaleci 


Murat o gün çok heyecanlıydı. Çünkü bir haftadır arkadaşlarıyla karar- 












laştırdıkları mahalle maçı az sonra başlayacaktı. 

Murat iyi futbol oynardı. Takımına da güveniyordu. Maçı kazanacaklarından 
epey ümitliydi. İki tarafın oyuncuları gelince oyun başladı. Murat ve arkadaşları 
bir aşağı bir yukarı topun peşinde koşmaya başladılar. Fakat daha maçın ilk 
dakikalarında, karşı takım Muratların kalesine bir gol atıverdi. Takımın kalecisi 
Bülent, biraz acemiydi. Topu tutmakta zorlanıyordu. Murat ise eskiden beri iyi 
top yakalardı. Arkadaşları bunu bildiklerinden hemen bir görev değişikliği yapıp 
Murat'ı kaleye geçirdiler. Maç yeniden hareketlenmişti. Murat üst üste gelen 
iki topu başarıyla yakaladı. Karşı takımın oyuncuları ise iyice hırslanmıştı. Âdeta 
kalenin önüne hücum ettiler. İşte tam o sırada sokağın başında Murat'ın babası 
göründü. Marketten geliyordu. Elinde de bir sürü poşet vardı. Öyle ki yüklerden 
Zor yürüyordu. Murat, babasının yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmişti. Ancak 
gözünü de oyundan ayıramıyordu. O sırada kalenin önünde bir hareketlenme 


oldu. Murat topu iyi takip etmezse her an gol olabilirdi. 





ği 


Ne Yapardın? 


Siz Murat'ın yerinde olsanız ne yapardınız? 


Murat, babasını fark ettiğinde ne hissetmiş olabilir? 





& 


Murat, babasını duymazdan gelip oyuna devam etse, babası kendini nasıl hisseder? 


ağ 


Böyle bir durumda birine yardım etmek mi yoksa oyununuz mu daha önemlidir? Niçin? 


Murat, kısa süreliğine kaleden ayrılmak istese, takım arkadaşları bunu nasıl karşılar? 





YeLin SENDE Ö 


Herkes kartonlara elini 3 kere çizer ve kesel. Uzunca ÜÇ misinanın 
ucuna, kestiği elleri teker teke" tutturur. Misina yoksa ince ve görün 
mesi Zor bir ip ile de tutturulabilir. 

Bir kişi “İnsan Avcısı” olur, diğet kişiler ise daire şeklinde yere 
otururlar. (İnsan avcısı öğretmen veya oyunu oynatan bir büyük olursa 
daha eğlenceli olur.) 

Oturanlar sıra ile en cok zorlandıkları. yardıma ihtiyaç duydukları 
şeyi söylerler. O konuda yardımcı olabilecek kişi ya da kişiler. arkadaşına 
yapabileceği yardımı söyleyerek misinanın ucundaki elini arkadaşına 


atar ve ikisi de misinaları ellerine dolayarak sımsıkı tutarlar. Herkes bir 





birine yardım edebileceği konularda misinaya bağlı olan ellerini uzatır. 
Uzatacak eli Kalmayanlar; yardım önerisini söyledikten sonra 1e€- 
bessümle arkadaşına bakarak sadece, “Elim kalmadı alma dualarımla 
yanında olacağım. Rabbim işini kolaylaştırsın." derler. 

Önerisi olmayanlar ellerini uzatamazlar- 

Herkes sadece bir yardım isteme hakkına sahiptir. Ancak birden çok 
kişiden yardım alabilir. 

Bu şekilde herkes bittikten sonra “İnsan Avcısı” gelecek “Aranıza 
girip SİZİ dağıtmaz mıyım 2” diyecek V€ dairenin ortasına girmeye ça 
lısacaktır. 

O dane! Misinalara takılıp düşer! 

Fakat pes ir 7 “Haydi bakalım kimleri yoldan çıkarabileceğim- 
diyerek arkadaşlarından seçtiklerini daireden çekip çıkarmayâ çalışır. 

İnsan Avcısı musallat olduğunda yardım etmek güçleşebilir ve yorulup sıkılarak misinalarını bırakıp yardımı kesebilirler. 


Yardım bağlarınız bakalım ne kadar kuvvetli ve sizi nasıl koruyacak? 


Sevgili Çocukları 





Zeynep, hepsinden daha küçük elleri olduğu için hep kaybedermiş. HZ. Ayşe 
anlatıyor: “Bu ölçüşmeyi hep yaptık. Ne zaman ki Zeynep aramızdan ayrılıp 


ikle sadakayı ve yardımlaşmayı” kastediyormuş, Çünkü Zeynep, el sanatı icra 
eden bir kadındı. Deriyi dikerek kullanılacak hâle getirir, deriden <sya yapar, 
satar ve parasını Allah yolunda sadaka yapardı.” (Taberani, E-Mu'cemü'! - Kebir. 
XXIV, 50) 

Haydi, o zaman yardımlarımızı coğaltalım. elimiz herkesin yardımına uzanacak 





kadar uzun olsun, Sevgili Peygamberimizle cennette buluşalım, 

























Bu sıcakta susuz 
kalmışsınızdır siz şimdi. 
alın bakalım. 


Ne biçim arkadaşsın! 
İnsan birazcık 
yardım eder, 


Ne olur bir iki soruyu 
göstersen, ölür müsün 
arkadaş! 


Hay Allah, yine yanlışlıkla kirlettik teyzenin 
çamaşırlarını! İnsanlar bu 
yüzden balkonlarından 

hep kovuyorlar bizi. 


Bu teyze ise hâlâ bize 
yardım ediyor, ne 
kadar iyi. 


Yoksa bizim yaptığımızı 
anlamadı mı? Etrafınıza 
bakının, çaktırmayın 
arkadaşlar! 





Yardım etmesen, Ne demek, ne zaman 
polisleri atlatamaz, ihtiyacınız olursa 


bu kadar eşyayı dünyada yardıma hazırım. 
çalamazdık, hakkını 
ödemeyiz. 


|, > 


İşte bu biraz eskimiş, 
şunun da tekerleği 
çıkmış, bunları 


gönderebilirim. 
Bu oyuncağım daha çok 


yeni, şunu da çok 
seviyorum, olmaz. 
GA 5 
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Oyuncuların arasından biri ebe olur. Ebe diğer arkadaşlarını kovalamaya başlar. Oyuncular vurulmamak için arkadaşlarından birinin 
elini tutar ve vurulmaktan kurtulurlar. Ebe de tek olan çocuğu 
kova-lamaya çalışır. Diğer çocuklar kaçan çocuğa ellerini tutmaları 
için yardım ederler. Oyuna başlayıp bitirmek için müzik kullanabilirler. 
Oyun öğrencilerin işbirliği içinde hareket etmelerine ve birbirleriyle 
dayanışma ve temas kurmalarına yardımcı olur. Paylaşma, yardımlaşma, 
sevgi, kardeşlik, dostluk gibi duyguların geliştirilmesini sağlar. Oyun 
bu şekilde devam eder. Oyunun sonunda oynayanların neler hissettikleri 


konusunda konuşulur. 


Tartışma Soruları 
1. Oyun hoşunuza gitti mi? 
2.Zorda kalan arkadaşınıza eluzatmak size ne hissettirdi? 
3. Elele tutuşunca güven hissettiniz mi? 
1. Size uzanan bir el görmeyince ne hissettiniz? 
2. Size uzanan bir el görünce ne hissettiniz? 
6. Yardımlaşmak nasıl bir duygu? 








Yüz Güldüren Yardım 


Bir gün uzaklardan bir kabile, Peygamber Efendimizi ziyarete gelmişti. Bunlar 
çok fakir kimselerdi. Öyle ki ayaklarında ayakkabı, üstlerinde giyecek elbiseleri 
dahi yoktu. Aba denen kumaşı ortasından delip başlarından aşağı geçirmişlerdi. 
Yardıma çok muhtaç oldukları her hâllerinden belliydi. 

Peygamber Efendimiz, onların bu içler acısı hâlini görünce çok üzüldü. Onlara acıdı. Bu insanlara mutlaka yardım edilmeliydi. Namaz vakti geldi. Peygamberimizin müezzini Bilal ezan okudu. Medine'deki Müslümanlar birer birer 
mescitte toplandılar. Namazdan sonra, Sevgili Peygamberimiz şu ayet-i kerimeyi okuyarak bir konuşma yaptı: 

- Eyiman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için 
önceden ne göndermiş olduğuna baksın.” (Haşr süresi, 59/18. ayet) Ey müminler her biriniz, altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa 
buğdayından, hurmasından ihtiyaç içinde olanlara sadaka versin; hatta bir 
hurması olan yarım hurma bile olsa versin, buyurdu. 

Ortalık birden hareketlendi. Peygamberimizin bu nasihatini duyan her sahabi 
hemen eve koştu, kimi yiyeceklerinden, kimi giyeceklerinden heyecanla alıp geldi. 
Öyle ki getirilen yardımlar mescidin ortasında iki büyük yığın oluşturmuştu. Fakir 
kabilenin insanları ise olup biteni hayranlıkla seyrediyorlardı. 

Ne güzel! Müslüman Müslüman'ın en zor gününde yanındaydı. Kardeşlik işte 
böylesine paylaşmaktı. Ashabının bu tedakâr yardımları karşısında Peygamberimiz 
de çok mutlu olmuştu. Yüzü gülüyor âdeta bir ay parçası gibi parlıyordu. 


(Müslim, Zekât, 69 kaynağından alınarak hikâyeleştirilmiştir.) 
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Siz onların yerinde olsaydınız, başkalarından ne beklerdiniz? 





Şu an onların yanında olsaydınız onlara ne söylemek isterdiniz? 





Onlara yapılacak en güzel yardım sizce nedir? 





Başkalarına yardım edince kendinizi nasıl hissedersiniz? 



















On Dirhem #ara 





Peygamberimiz o gün çarşıya gitmişti. Yanında on dirhem parası vardı. Bir gömlekçiye 
girerek kendine dört dirheme bir gömlek satın aldı. Tam dükkândan çıkarken yanına yaşlı 
bir adam yaklaştı. Üzerindeki eskimiş giysiyi göstererek: 

- Yâ Rasülullah! Bana bir gömlek giydir, Allah Sana cennet elbiseleri giydirsin, dedi. 

Peygamberimiz ihtiyara acımıştı. Belli ki çok fakirdi. Hiç düşünmeden aldığı gömleği 
ona hediye etti. Adam, hayır duası ederek sevinçle oradan uzaklaştı. Peygamberimiz de 
dükkâna girerek kendine bir gömlek daha satın aldı. Derken yolda yürürken bir kız çocuğuna rastladı. Küçük kız, yere eğilmiş bir şeyler arıyor, bir yandan da içini çeke çeke 
ağlıyordu. Peygamberimiz üzgün bir çocuk görünce dayanamazdı. Yanına yaklaşarak: 

- Niçin ağlıyorsun, diye sordu. 

Küçük kız gözyaşını silerek: 
- Yâ Rasulallah! Yanlarında çalıştığım aile bana iki dirhem 
verip un almaya göndermişti, parayı kaybettim, dedi. 
Peygamberimiz hemen cebinde kalan iki dirhemi 
çıkarıp küçük kıza uzattı. 
Küçük kızın yüzü bir anda sevinçle 
parladı ama çok geçmeden yeniden 
ağlamaya başladı. Bu sefer de: 

- Paramı ararken çok vakit kaybettim. Eve gidince büyüklerimin 
beni dövmesinden korkuyorum, dedi. 

Peygamberimiz küçük kızın elinden tutarak onu evine götürdü. Eve 
gelince kapıyı tıklatıp beklediler. Az 


sonra ev sahipleri kapıyı açtı. 





Karşısında Peygamberimizi görünce hem şaşırıp hem de mutlu oldular. 

- Annelerimiz, babalarımız sana fedâ olsun Ya Resülallah. Sizi buraya kadar getiren nedir, dediler. 

Peygamberimiz ev halkını selamlayarak: 

- Bu kızcağız sizin kendisini dövmenizden korktu, dedi. 

Kızın efendisi hemen: 

- Madem siz onunla birlikte buraya kadar teşrif ettiniz, madem sizin buraya gelmenize vesile oldu, o artık Allah için hürdür, dedi. 

Ev sahibinin sözleri Peygamberimizi çok mutlu etti. 

- Allah on dirheme ne kadar da bereket lutfetti. Onunla Nebi'sine ve Ensâr'dan 
bir zâta birer gömlek giydirdi ve bir köleyi de âzâd eyledi. Allâh'a hamd olsun! Bütün 
bunları kudretiyle bizlere lutteden O'dur, buyurdu. 

Peygamberimizin yolunda yürüyebilirsek bize ne mutlu! Birine yardım etmek, bir 
kimsenin ihtiyacını gidermek, bir çocuğun gözyaşını silmek... İşte asıl mutluluk bu! 


(Heysemi, IX, 13-14 kaynağından alınarak hikâyeleştirilmiştir.) 
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DaPREM, 


Çok yorucu bir gündü. Sabah erkenden kalkıp namazını kıldın. Annene kahvaltıda yardım ettin. Bir şeyler atıştırıp okula koştun. Bu arada doktora giden 
komşu teyzenin otobüse binmesine yardım etmeyi unutmadın. Bir de günümün 
sadakası olsun, diyerek tebessümle selam vermeyi ihmal etmedin. 

Okulun bahçesinde bulduğun taşı, kimse takılıp düşmesin diye alıp bir kenara 
koydun. Sınıfta yere düşen simit parçasını, kuşların yemesi için pencerenin kenarına bıraktın. Öğretmenine panoya resimleri asmasında, arkadaşına da derste 
anlamadığı yerleri anlamasında yardım ettin. 


Yolda gördüğün engelli çocuğu karşıdan karşıya geçirdin. Dönüşte karşılaş- 


tığın yaşlı amcaya elindeki poşeti alarak eşlik ettin. 








Eve geldin çiçekleri sulayan annene yardıma koştun. Biriken çöp kutusundaki 
çöpleri atmayı da unutmadın. İşten gelen babana terliklerini verip dinlenmesi 
için, akşam kahvesini getirmek her akşamki alışkanlığındı. Sonra ödevlerini 
yaptın. Artık iyice yorulmuştun ve bir an önce uyumak istiyordun. 

Yatarken gün içinde karşılaştığın insanların tebessümle “Allah razı olsun. 
Senin de yardımına koşanlar olsun.” deyişleri gözlerinin önüne geldi. Tam uykuya 
dalacağın anda annen sana telefon geldiğini söyledi. Bu saatte de kim arıyordu 
ki? Telefon, okulda dersine yardım ettiğin arkadaşındandı. Sınavı çok iyi geçtiği 
için sana teşekkür ediyordu. Bu saatte aramasınane gerek vardı diye düşünürken 
bir anda her yer sallanmaya başladı. Deprem oluyordu. Çok şiddetliydi, ayakta 
duramıyordunuz. Devrilen eşyaların sesi uğulduyordu. Saniyeler geçmek bilmedi. 
Deprem bittiğinde hepiniz birbirinizi kontrol ettiniz. Allah'a şükür kimsenin bir 
şeyi yoktu. Yatağına gittiğinde tavanda asılı olan avizenin tam da yastığının 


üzerine düşmüş olduğunu gördün. Annen ve baban: “Verilmiş sadakamız varmış. 





Allah korudu seni, o telefon gelmese yatakta olacak, avize kafana düşecekti. 


Allah'ım sana şükürler olsun.” diye sana sarılsalar: 


Ne hissedersin? 


Yapılan iyilikler ve verilen sadakaların bir şekilde seni koruduğunu düşünüyor 
musun? Neden? 









İhrak Ek ki! 


İhtiyaç sahiplerine yardım eden bir kimseye Allah, hiç ummadığı yerler- 








den kapılar açar. Maldan ve paradan vermek sanki zenginliği azaltıyor 





gibi görünür ama zannedildiği gibi onu eksiltmez. Aksine cömertlik ve 
ikram bolluk ve bereket getirir. Tıpkı budanan bağların daha gür ve verimli hâle gelmesi gibi... 
Bunun canlı bir örneğini yaşayan Kays bin Sel (r.a.) anlatıyor: 
“Kardeşlerim, malımı saçıp savurduğumu ve bol bol dağıttığımı söyleyerek beni Allah Resülü'ne şikâyet ettiler. Ben: 
- EyAllah'ın Resülü! Bahçemizden çıkan hurmalardan payıma düşeni alıyor, 


Allah yolunda çalışanlara ve etratımdaki ihtiyaç sahiplerine infak ediyorum, 














dedim. Efendimiz gülümseyerek göğsüme hafifçe vurdu ve üç kez: 


- İnfak et ki Allah da sana bol bol versin, 
buyurdu. 

Bu olaydan sonra i 

her ne zaman Allah > , e! 

dinine hizmet .d 

etmek için bir 

yolculuğa çıksam, 
hiç para ve binit 


sıkıntısı çekmedim. 


Hem de çevremdekilerin 






en varlıklısı ben oldum. 





(Heysem, lll, 128) 





Doğaçlama 


Sınıftan rastgele bazı öğrenciler tahtaya çıkarılır ve kendilerine verilen yardımlaş- 


ga 


mayla ilgili yazılmış kısa metinler verilir. Okudukları metinler sonrasında (okudukları 
sahneyi hayal ederek; metne bağlı kalmadan içten geldiği gibi) doğaçlama olarak can- 


landırmaları istenir. Drama sonunda gerekli değerlendirme ve açıklamalar yapılır. 


Ho,<alnhrs 








Yardınlaşva le İlgili Yazılmş Kısa Metinler 


<< 1 Birlokantada oturmuş, anne ve babanızla iştahlı iştahlı yemek m 


O anda, birinin size baktığını fark ettiniz. Kafanızı cama çevirdiniz ki üstü başı 





perişan, acıkmış bir hâlde duran bir çocuk sizi izliyor, ne yapardınız? 

2 Okula geç kalmışsınız, o günde çok önemli bir sınavınız var. Yeşil ışık yandı 
ve tam karşıya koşmak üzereyken; yanınızda gözleri görmeyen ve karşıdan 
karşıya geçmeye çalışan bir amca görüyorsunuz, ne yapardınız? 

3 Okuldan eve geldiniz. Anneniz tüm gün yorulmuş ve sofranın kurulması 
gerekiyor, ne yapardınız? Çok uykunuz gelmiş ve yatmak üzeresiniz. O sırada 
küçük kardeşiniz yanınıza gelerek ödevine yardım etmenizi istedi, ne derdiniz? 


iç Komşunuz evinize gelerek misafirinin geldiğini ve ekmek almayı unuttuğunu 


söylese, ne yapardınız? 


S Arkadaşınızı sokakta birkaç çocuğun dövdüğünü gördünüz, ne yapardın 


1. Kardeşiniz matematik ödevini yaparken bir 





problemi çözemedi ve sizden yardım istedi. Siz de 
ödevinizi yapıyorsunuz. Ne yapardınız? 


a) Annem problemi daha çabuk çözer. 

Kardeşime, annemden yardım almasını söylerdim. 
b) Ancak yarın yardımcı olabileceğimi söylerdim. 
c) Ödevini kendisi yapmalıdır. Yardım etmezdim. 


d) Ödevime ara verip problemi çözmesine yardımcı 


olurdum. 


















2. Arkadaşınızın, ödevi için kırtasiyeden bazı 
malzemeler alması gerekiyor. Ancak yeterli miktarda 
parası yok. Siz de o sırada elinizdeki parayla bisküvi 
almak istiyorsunuz. Ne yapardınız? 


a) Malzemeleri almasına yetecekse paramı 
ona verirdim. 

b) Eve gidip annesinden para almasını 
tavsiye ederdim. 

c) Eğer canım çok bisküvi yemek istiyorsa 
paramı ona veremezdim. 


d) Paramın az bir miktarını verirdim. 


3. Öğretmeniniz size bir araştırma ödevi verdi. 










Bu konuda bilgili bir arkadaşınızdan size yardımcı 
olmasını istediniz. Ama o, yardım edemeyeceğini 
söyledi. Ne yapardınız? 


a) Ona yaptığım iyilikleri hatırlatıp kızardım. 
b) Neden yardım edemeyeceğini sorardım. 
c) Hiçbir şey söylemeden üzgün bir şekilde 
yanından ayrılırdım. 

d) Onun yanında kıskandıracak şekilde 


başkasından yardım isterdim. 

















4, Akşam vakti, bilgisayarı bozulan komşunuzun çocuğu, ödevini sizin odanızdaki bilgisayarınızda yapıp yapamayacağını sordu. Sizin 
de çok uykunuz var. Ne yapardınız? 
a) Benim de bilgisayarımın bozuk 
olduğunu söylerdim. 
b) Çok uykum olduğunu, 
ilgilemnemeyeceğimi söylerdim. 
c) Uykusuzluğa dayanmaya çalışıp 
bilgisayarımı kullanmasına izin verirdim. 
d) Bilgisayarımı kullanmasına izin verir ve 
biraz çabuk olmasını rica ederdim. 
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5. Anneniz, gelecek misafirler için yiyecek hazırlıyor. Sizden yarım saat kendisine yardımcı olmanızı istedi. Tam da dışarı arkadaşlarınızla oyun 
oynamaya çıkacaktınız. Ne yapardınız? 





a) Duymamış gibi davranıp hemen dışarı çıkardım. 
b) Dışarıda daha uzun süre kalmama izin 
verirse yardım ederdim. 









c) Annemin hatırı oyundan daha önemli. Ona 
yardım ederdim. 

d) Sadece on dakika yardım edebileceğimi söylerdim. 















6. Yolda yürürken bir teyzenin elindeki 
poşetleri düşürdüğünü ve içindeki meyvelerin 
etrata dağıldığını gördünüz. Ne yapardınız? 


a) Nasıl olsa başkaları yardım eder. 
Yürümeye devam ederdim. 

b) Yanına gidip etrafa dağılanları 
toplamaya çalışırdım. 

c) Benim başıma böyle bir şey gelmediği 
için şükrederdim. 

d) Etrafa dağılan meyvelere yazık 
olduğunu düşünürdüm. 









7. Babanızla birlikte vapur yolculuğu yapıyorsunuz. Yolcular arasında gözleri görmeyen biri 





var. Vapurdan inerken zorlandığını fark ettiniz. 





Ne yapardınız? 






a) Gururunun kırılmasını istemem. Hiçbir 






şey yapmazdım. 
b) Eninde sonunda kendisi inecektir. Bir 





şey yapmasam da olur. 





c) Babama ne yapmam gerektiğini sorardım. 
d) Vapurdan inebilmesi için ona rehberlik yapardım. 









mutlu 


Örişe yaramak V* insanları Mutlu etmek hayat enerjimi arttırır, 


ve huzurlu olurum. 
A İ 
Sx Çevrem beni seven insanlarla dolar. Hayvanların bile sevgisini 


kazanırım. 
ı olmamda 


XX Yardım ettiğim insanların duaları daha başarıl 


bana yardımcı olur. 
lah'ın en 


banlar sayesinde A 





dak, zekât VE kur 


) 
X verdiğim Sâ 
cennette SÜK 


sevdiği insanlardan olur, prizlerle karşılanırım. 
X Hiç beklemediğim bir zamanda, yaptığım yardımlar 


şıma çıkar VE beni rahatlatır. 


kar 
gü kullar arasına girerim. 


m cennete gitmem 


lu olurum. 


İz Allahın övdü 
de kocaman bir 


) 
X Küçücük bir yardımı 


sonsuza dek mut 


yardıma, döner, 
koskocaman mutlu 


utluluklar yerine, 


nız başıma küçük M 
n içinde yaşarım. 


N 
> Yal 
bir çevrem olur Ve onlarla güv€ 
57 İnsanlar beni, arkamdan hayırla anarlar 





| > Tek başına kalırım ve yalnız bir hayata Sürüklenirim. 


S Sevilmeye, arayıp sorulmayan bir; olurum, 
| Zor günlerimde yardımıma koşan ya olur ya olmaz 
> Yardım etmeye etmeye bencilleşirim, 
i Küçük mutluluklar, tek başıma yaşar, sevgiyle dolu 
bir çevreden mahrum olurum. 
> Yardım ibadeti olan zekât, vermediğim ve kurban kesmediğim 


İÇin günahkâr bir kul olurum. 


rahatsız eder, kendimi kötü hissederim, 
> İyilik yapmadığım için kendimi huzursuz hisseder ve mutsuz olurum, 
| > Mahşerde “Beni cennete götürebilecek küçücük bir iyiliğim yok 
MU?” diye üzüntüyle iyiliklerimin ve hatalarımın tartıldığı teraziye 


bakakalırım, 






BÖYLE YAPMAM 
EMREDİLDİ 


Bir gün muhtaç bir kimse Peygamber Efendimize gelerek ondan bir 











şeyler istedi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): 





- Yanımda sana verebileceğim bir şey yok; git satın al ve bana borç 
olarak yazdır. Ben daha sonra borcu öderim, dedi. 

Orada bulunan Hazreti Ömer (r.a.) Peygamberimizin borçlanmasına 
üzüldü ve dedi ki: 

- Ey Allah'ın Elçisi! Yanında varsa verirsin; yokluktan dolayı iyilik yapamadığın zaman Allah seni sorumlu tutmaz ki. 
Hayatı boyunca, cömertlikten bir an olsun geri durmayan Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ömer'in bu sözünü pek beğenmedi. O sırada Medineli 


bir sahabi: 
- Anam, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resülü! Yanında olsa da olma- 


sa da ver. Allah azaltır diye korkma, dedi. Bu sahabinin sözleri Peygam- 


berimizin çok hoşuna gitti. Gülümseyerek buyurdu ki: 





- Bana da zaten böyle yapmam emredildi. 


(Heysemi, X, 242, kaynağından alınarak hikâyeleştirilmiştir.) 
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Bir kişi bir yardım olayı veya du- 
” rumu tasarlayıp arkadaşlarına şöyle 
diyecek: “Anlatılan sorunlara nasıl yardımcı olabilirsiniz bir dakika düşünün. Aklınıza gelen düşünceleri Maddi, 
Manevi ve Bedensel Yardım Kartlarına 
yazacaksınız.” 

Bunun için öncelikle üç ayrı renk kartondan Yardım Kartları hazırlıyoruz. 

Yardım şekillerinizi önünüzdeki, yazacağınız yardıma uygun kartlara yazıp yazdığınız 
kart ya da kartları kaldırmanız gerekiyor. Bir duruma birden fazla kart kaldırılabilir. 
Örneğin, kurban kesmeye hem beden hem de maddi yardım kartı kaldırılır. Böylece her 
yardıma 1 puan kazanacaksınız. En çok seçenek sunabilen kazanır ve soru sorma hakkı 
kazanır.Tabii bu oyunun bir de püf noktası var. 

Yazdığınız karta uygun olmayan bir yardım şeklini yazmışsanız -1 puan alacaksınız. 
Örneğin, “Koşar tutarım.” yardımını Maddi Yardım Kartına yazarsanız, “Harçlığımdan bir 


miktar veririm.”i Manevi Yardım Kartına yazarsanız puanınız gidecek demektir. 





Kartlara yazılabilecek yardımlara şunları örnek verebiliriz: 

Maddi Yardım, yardıma ihtiyacı olan kişilere zekât, para, yiyecek, içecek, giyecek, eşya 
gibi şeyler verilerek yapılan yardımdır. 

Manevi Yardım, yardıma ihtiyacı olan kişilere dua ederek, tebessümle yanlarında olarak, sorunlarını dinleyerek destek olmak gibi yapılan yardımlardır 

Bedenı Yardım, masayı toplamak, yaşlıların eşyalarını taşımak, ilaçlarını içmelerine 
yardımcı olmak, çöpleri toplayarak çevrenin temiz kalmasına yardımcı olmak gibi beden 
gücü ile çalışılarak yapılan yardımlar. 

İlk soruyu ve örnek soruları biz size sunuyoruz, en çok cevap üretebilen yeni yardım 


hâlleri bulmak zorunda kalacak. Haydi bakalım kolay gelsin. 


Ne Yaparsın? 


Yanlışlıkla top atıp camını kırdığınız komşunuza; 


.“...ee.....e.eeeee...............ee......................e............... 


allah ın Güzel İşıyler! 





el—F'ekkah Pi 


Allah'ın bir ismi de el - Fettah'dır. 

el - Fettah, tüm iyilik kapılarını açan, zorlukları kolaylaştıran demektir. 

Allah Fettah'dır. Küçücük bir tohum toprağa gömülür, Allah o tohumu açar, topraktan tiliz olup çıkarır. Filizi açar, tidan olur, tidanı açar açar, büyütür kocaman bir 
ağaca çevirir. Ağacın dallarından tomurcuklar açtırır, çiçekler çıkar. O çiçeklerden 
de meyveler, hem de hastalanmamamız için vitaminlerle dolu, konserve gibi meyveler. Bizler de onları yer, sağlıklı olur, hastalıklardan kurtuluruz. 

Allah Fettah'tır, umulmadık, beklenmedik yerlerden bize yardımlar gönderir, 


<.. kapılar açar. Örneğin, canımız çok mu sıkkın? “Ya Fettah!” dediğimizde hiç bek- 





lemediğimiz bir yerden haber gelir ya da bir şey olur, içimiz açılır, gönlümüz 
rahatlar. Trafikte tıkanıp kaldık mı? Fettah olan Allahımızı anarsak ara yollardan, 
yan yollardan bir şekilde işimizi kolaylaştırır, yolumuz açılır. Biz kimi zaman O'nun 
açtığı yolları, kapıları görmeyip-kendimizi yalnız ve çaresiz hissedebiliriz. Ancak O 
her zaman'bizim yardımımıza yetişir. Yeter ki-Fettah olan Allahımıza inanalım, güvenelim ve sığınalım. Biraz sabırlı olur, acele etmez, hemen karar vermezsek bu 


yardımı muhakkak anlar, görürüz. Zaten bizlere açamayacağı kapı yok ki... 
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Baksanıza karanlık ve soğukta kalmayalım diye güneşi açmış. Geceleri korkmayalım diye gece lambası gibi ay ve yıldızları yaratmış. Birbirimizi ve güzel kâinatı 
görelim diye yüzümüzde gözler açmış. Mis gibi kokuları duyabilelim diye burnumuzu 
ve tabii güzel kuşları, çevremizdeki sesleri duyalım diye de kulaklarımızı açmış. 
Gözleri görmeyen kardeşlerimizin dokunarak anlayabilmeleri için derilerindeki his 
miktarını çok çok çok açmış. Dokunarak daha hızlı ve daha iyi anlayabilsinler diye... 
Rabbimiz ne kadar ince ve yardımsever değil mi? 

Ne mutlu ki el - Fettah ismini bilen kişi her zaman Rabbinin kendisinin yanında 
olduğunu ve ona kolaylıklar sağlayacağını, hiçbir zaman çaresiz kalmayacağını 
bilir. Bu yardımlarından dolayı O'na minnettar kalır. 

Fettah olan Rabbine sarıl, ne yolda kal, ne de bir yardım edenim yok, diye darıl... 

Bizler Rabbimizin el - Fettah ismini çokçasanar;yalnızcaO0'na güvenirsek tüm 


zorluklardan kolaylıkla geçer, kapalı kapılar ardında çaresiz kalmayız 
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el—Hadı 
Kalplere imanı yerleştiren, 
doğru ve güzel yollar gösteren 
demektir. Allah biz mutlu ve 
huzurlu olalım diye gönüllerimize 
iman yerleştirir. Ancak bunu bizim 
de istememiz gerekli. Allah'a 
imanın önemini anlayalım, diye 
bizler için peygamberler, kitaplar, 
ayetler gönderir. Tabiata Allah'a 
iman etmemizi sağlayacak 
güzellikler, bilgiler yerleştirir. İman 
edip mutlu, huzurlu olalım diye 


yardım eder. 











el—Macıd 
Şanı yüce, ikramı bol ve 
cömerttir. Bizlere bol bol 
ikramlar verir, hatalarımızı 
bağışlar. Kusurlarımızı kimsenin 
görmemesi için örtüp iyilikler 
yapabilmemiz için fırsat verir. 
Zor günlerimizde en büyük 
yardımcımızdır. Büyüklüğü ve 
bu yardımlarıyla bize iyi insan 


olmayı öğretir. 
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el—YWehbhab 


Hiçbir karşılık beklemeden her 
zaman bol bol veren, demektir. 
Dünya üzerinde insanlar ne 
kadar hata yapsalar, yanlış 
işlere karışsalar da Allah güneş 
ile onları ısıtır, yiyebileceği et, 
meyve ve sebzeler ile onları 
doyurur. Vehhab olan Allah tüm 
bu yardımların karşısında bizden 
ne para ister ne de başka 


bir şey. 








Dua 
el - Fettah olan Allah'ım! 
Zihnimizi aç, faydalı bilgi ile 
doldur; gönüllerimizi aç sevgiyle 
ve imanla doldur. Bizler de 
dünyaya ve İslam alemine 
faydalı kapılar açalım, güçlükleri 
ve kötülükleri güzelliklere ve 


iyiliklere çevirelim. AMİN! 
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Burdur Alpaslan Ali Can Koleji 
5/A sınıfından yedi öğrenci kendi 
aralarında topladıkları para ile her 
ay Burdur'un değişik okullarında okuyan ve maddi imkânı iyi olmayan öğyapıyor. 

Alpaslan Ali Can Koleji 5/A sınıfı 
öğrencilerinden Zeliha Nur Ç., Irem X., 
İrem T.. Beyza Ç., Süleyman Emre S., 
Nail Y. ve Muhammet Şamil Y. anne ve 
babalarının verdiği harçlıkları tutumlu 
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Burdur'da maddi durumu iyi olmayan 
değişik okullarda okuyan öğrencileri 
tespit ederek kırtasiye yardımında 
bulunduklarını söylediler. 

Yaptıkları yardımlar ile arkadaş 
sayısının arttığını söyleyen öğrenciler, 
eylül ayı içerisinde biriktirdikleri harçlıkları ile babaları vefat etmiş, üç 
kardeşe kırtasiye yardımı yaptılar. 
Çocuklarına kırtasiye yardımı yapılmasından duygulandığını belirten 
anne Emriye A. yardım eden yedi 
öğrenciyi tek tek öperek hepsine teşekkür etti. 





NE iri ETTİN 


- Arkgeladim arkadaşım, 
Selam sanâ ey sırdaşım! 
Nasılsın ne hâllerdesin? 

- Elhamdülillah iyiyim. 

- Ne yapar, ne edersin? 

- Çalışır çabalar iyilik ederim. 
- Nasıl iyilik edersin? 
- Zekât, sadaka veririm. 


- Onları verince ne olur ki? 


Aç, fakir insan kalmaz etrafımda. 


- Daha ne edersin? 
- Hısım akraba gezerim. 
- Hısım akrabayı ne edersin? 
Hatır sorar, eksikliğini gideririm. 
- Daha başka ne edersin? 
- Komşuları da gezerim. 

- Komşularda ne edersin? 
- Bende pişenden veririm. 
- Sende pişen nedir desem? 
- Aşımdan muhabbetimden 

Verip sevindiririm ben. 


- Sonra başka ne edersin? 











- Let ii ederim. 


SA 
- Ziyarette ne edersin? B 
- İlaçlarını içirir, x 
Allah'tan şifa dilerim. Mi N 
- Sonra ne edersin? .* 
- Yaşlılara da giderim. 
- Onlarda neler edersin? dd N 
- Elleri olur, yedirir, > 


Ayakları olur, gezdiririm. 


- Ailene ne edersin? 





- Sevgimi ve kazancımı, p 
Muhabbetimi veririm. p 


- Dünyada pek çok insan var. 


Tek sen kime yeteceksin? : 
- Tüm yetmediklerim için, b 
Gece gündüz dua ettim. uğ 
x 
- Dur dinlen bak harap oldun. vi 
Sen kendin için ne ettin? “ 
- İyilik için didindim. > 
MN 
Gönlümü, ahiretimi, M 
ZENGİN ETTİM! ZENGİN ETTİM! : 
- Maşallah, barekallah ne iyi ettin... - 
a — 
sb sb *; 





Yoksutllarımız İçin 


Yardım Zawanı 





(Öğretmen ya da veli gözetiminde uygulanır.) 


© İlk önce iki kartondan “YOKSULLARIMIZ İÇİN” pankartı hazırlıyoruz. 
© Rafya ile iki üst köşelerinden paralel olarak birbirlerine bağlayıp 
başımızdan geçiriyoruz. Bu şekilde önümüzden ve arkamızdan yazı 
okunabilir olmalıdır. 

© Şimdi sıra ne satacağımıza karar vermeye geldi. Sıcaklarda serinlik 
verecek bir su ya da zor zamanlarımızın yardımcısı kâğıt mendil olabilir. Anneniz ile pişirdiğiniz sıcacık bir poğaça ya da kek dilimi de 
güzel bir fikir. 


© Mahalle pazarımızda, parkta ya da komşularımızın bulunduğu 





mekânlarda dolaşarak “Yoksullarımız için alın, onları sevindirin!” diye 
satışa başlıyoruz. 
© Topladığımız paraile kumanya paketleri hazırlayıp belediyemizden 


adreslerini aldığımız yoksul aileleri ziyaret edebiliriz artık. 


















Ailemiz ya da öğretmenlerimiz ile yaptığımız bu ziyaret son- 


rasında; 


Onlara yardım eden çocukları, akrabaları ya da komşuları olsaydı 


bu şekilde yoksul bir yaşantıları olur muydu? 


VVE VVE VVE VVE YY VVE YY VVE VVE VVE VVE 
s.s.s... 


s.s.s... 


Soruları üzerine konuşup kimsenin yokluk içinde yaşamaması 
için neler yapabiliriz düşünelim. Bakalım ne gibi fikirler aklınıza ge- 


lecek... 


KELOĞLAN 
DEDE'NİN SIRRI 








Keloğlan sınıtları geçmiş, okulları bitirmiş. Hayatın dikenli yollarından hoplaya 
zıplaya geçmiş, koskoca yılları devirmiş. Bir de kendine 'dede' dedirtmiş. Çoluk çocuk, torun torba etrafını çevrelemiş. “Anlat dede anlat!” diye tüm maceralarını ezberlemiş. 

Dedeymiş dedeymiş deee dede gibi değilmiş. Kelime oyunu oynar, hatızasıyla tüm çocukları geçermiş. Dikişini kendi diker, yemeğini kendi yapar, bir 
de komşularına verirmiş. Bir gün “Ahh şuram, ahh buram!..” diye inlememiş. 
Çocuklar dayanamayıp sormuşlar: 

- Sen nasıl dedesin, dede? Hiç görmedik senin gibisini. Ne yedin, ne içtin de 


<. Zinde kaldın böyle? 





a, 
a * 6) 








- Heheytt. demiş bizim Keloğlan Dede. Şükür yemeği yerim her gün güzelce. 
Yardımseverlik şurubunu içmeyi unutmam bir de. 

- Onlardanedir, nerede bulunur nerede satılır, nasılyenirdede, dediklerinde: 

- Şükür yemeğidir namaz, oruç. Her sabah gün doğarken kalkar, derin bir 
netes alırım önce. Hayy Bismillah deyip başlarım güne. Namazlarımı kılarım 
günde beş kere. Kaslarım kuvvetlenir, huzur gelir gönlüme. Elhamdülillah derim bitince. Ramazan'da oruç tutarım; anlarım aç olanın hâlini, ne zormuş 
diye. Zorluğu anlarken vücudum kuvvetlenir, mikropları yener hem de... Hayy 
Allah'ım ne büyüksün, diye şükrü nimet bilir, bol bol yerim ben de. 

- Yardımseverlik şurubu nedir öyleyse? 

- Bahçemdeki hayvanlara verdiğim su ve yem sayesinde, kötülükler giremez 
evime. Bekçilik ederler bana, yardım ettim onlara diye. Çooook büyüğümün 
elinden tuttum, bastonları oldum. Çooook küçüğüme sevgiyle öğrendiklerimi 
öğrettim, başarılarına yol oldum. Akrabalarımın kapısına uğramadan, hatırını 
sormadan gün geçirmez oldum. Komşularımın hem ahçısı hem yardım kapısı 
oldum. Zekâtımı, sadakamı yetimlere, öksüzlere, fakire, fukaraya dağıttım 
durdum. Derken yararlı oldukça, sevindirdikçe gönülleri, ömrüme bereket, 
yüreğime kuvvet geldi. Upuzun ömürlü bir kul oldum. En lezzetli şeymiş yardımseverlik şurubu, içtikçe içesim geldi çocuklar. Aramızda sır olsun; yardımseverlik şurubu hayat iksiriymiş meğer. Arayadursun cimriler!.. Hahh hahh 
haayul... 


- Hay aklınla bin yaşa Keloğlan Dede. Bu sözlerin, oldu kulağımıza küpe! 





Arkadaşlarınızla saklambaç oynuyorsunuz. Siz saklandıktan sonra bir kişinin gelip ebe olan arkadaşınıza 
bildiğiniz bir apartmanın yerini sorduğunu duydunuz. 
Ne yapardınız? 


a) Saklandığım yerden çıkarsam sobelenirim. 
Bir şey yapamazdım. 


b) Başkasına sorup öğrenebilir. Saklandığım yerden 


çıkmazdım. 

c) Hafif ses tonuyla seslenirim. Beni duyarsa 
apartmanın yerini söylerdim. 

d) “Oyun durdu!” diye seslenip oyunu durdurur 
ve o kişiye apartmanın yerini söylerdim. 






































Boyu kısa olan kardeşinizi, dolabın 
üzerindeki oyuncağını almaya çalışırken 
gördünüz. Ne yapardınız? 


a) Sandalye üzerine çıkarak almasını 
tavsiye ederdim. 

b) Merdiven kullanmasını 

tavsiye ederdim. 

c) Oyuncağı ben almaya çalışırdım. 


d) Kardeşimi kucağıma alıp kaldırırdım. 


Bir arkadaşınız başka bir arkadaşınıza 
kalem kutusunu saklayarak şaka yapacak. 

Sizden de kalem kutusunu alana kadar onu 
oyalamanızı istiyor. Ne yapardınız? 


a) Eğlenceli bir şaka olur. Onu oyalardım 
b) Öğretmenim öğrenirse kızabilir. 
Oyalamazdım. 

c) Hoş bir şaka değil. Arkadaşım 
endişelenebilir. Oyalamazdım. 


d) Ben beceremem. Oyalamazdım. 












ağ 





Bir gün önce tartışıp küstüğünüz 
arkadaşınızın okul bahçesinde ağladığını 
gördünüz. Ne yapardınız? 


a) Vicdanım el vermeyeceği için neden 












ağladığını sorardım. 

b) Küstüğüm kişi ile ne olursa olsun bir 
daha konuşmam. 

c) Mutlaka önemsiz bir şey için ağlıyordur. 
Hiçbir şey yapmazdım. 

d) Başka bir arkadaşıma söylerdim. O gidip 





neden ağladığını sorardı. 





İhtiyaç sahibi olduğunu bildiğiniz bir 
arkadaşınız var. Sizin bir kaleminizi çok 





beğendi. Ne yapardınız? 






a) Görüp de üzülmesin diye bir daha o 





kalemi yanımda getirmezdim. 





b) Kalemi arkadaşıma hediye ederdim. 





c) Kıskandırmak için onun yanında hep o 





kalemi kullanırdım. 





d) Aynısını alsın diye yanımdaki parayı 





ona verirdim. 













Yardımsever insan ne kazanır? 





a) Bol bol sevap kazanır. 
b) Herkesten daha çok para kazanır. 

c) Yardıma ihtiyacı olduğunda yardım 
hakkı kazanır. 

d) Büyükler arasında söz söyleme hakkı 
kazanır. 


Ayşe'nin okul müdürü toplum yararına çalışan bir........................ ile 

görüşmüş ve onlarla birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar için bir yardım 

kampanyası başlatmıştı. 

Ayşe ve arkadaşları harçlıklarını birleştirerek aralarında para 

topladı. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, topladıkları paraları 

Allah rızası için toplayıp ihtiyaç sahibi çocuklara verirlerse 
um. Sevabı kazanacaklarını söyledi. Sadece kendini 


düşünen.................. den olmayıp başkalarına yardım eden 
den oldukları için de onları tebrik etti. 


Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 
a) kuruluş, bağış, hayırseverler, benciller 
b) kuruluş, sadaka, hayırseverler, benciller 
c) vakıf, sadaka, benciller, hayırseverler 
d) vakıf, bağış, benciller, hayırseverler 
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Az sadaka çok belayı defeder: 


İhtiyaç sahipleri için verilen sadaka ve karşılığında alınan dualar sonucu, Allah'ın 
izniyle kaza ve belalar ortadan kalkar. 


Malın bekçisi sadakadır: 


Sadaka vermek, bir yoksulu sevindirmek, Allah'ın izniyle kişinin malına bir zarar 
gelmesine mani olur. 


Azdan veren candan, çoktan veren maldan: 


Parası ve malı az olan insan, canı için lazım olan paradan ayırarak yardım eder. 
Zenginin verdiği zekât, sadaka ise canının çektiğinden değil malından olur. 


El eli yıkar, iki el de yüzü: 
Toplu yaşayışta karşılıklı yardımlaşma ile görev dağılımı yapıldığında, iyilikler 
çoğalır, toplum güçlenir. 


İyilik eden iyilik bulur; 


- Hiçbir karşılık beklemeden yardım eden, yararlı işlerde bulunan kimseye de iyilik ve 
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yardım edenler olur, işlerini kolaylıkla halleder. 


İyilik yap, at denize; balık bilmezse Hâlik bilir: 
Karşılık beklemeden iyilik ve yardımlarda bulun. Bunu o kimseler anlamasa da Allah 
görür ve seni muhakkak fazlasıyla ödüllendirir. 


U Kiminin parası, kiminin duası: 
Yardımlaşma ve destek olmak sadece parayla değildir. Herkes imkânınca yardım 
eder. Gönülden edilen dua en büyük yardım ve destek olabilir. Unutmamalı ki 
duanın açamayacağı kapı yoktur. 








El ele vermek: 


iy İşbirliği yapmak, yardımlaşmak. 
ri Elinden tutmak: 
ş Destek olmak, başarılı olmasına yardım etmek. 
N 
El uzatmak: 
o Birine yardımda bulunmak. 





, © Diş kirası: 
Eskiden zenginlerin iftara çağırdıkları yoksullara onları incitmeden verdikleri 
armağan veya paraya verilen isim. 








Bu kelimeleri tabloda yukarıdan aşağı, soldan sağa ve çapraz bulduktan sonra geri 
kalan harfleri birleştiriniz. Bakalım hangi hadis-i şerif ortaya çıkacak. 
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Aşağıda “yardımlaşma” ile ilgili bazı sözcük ve deyimlerin harflerini karışık olarak 
verdik. Bunları bulup sayılara denk gelen harfleri yerleştirerek 
hadis-i şerifi bulabilir misiniz? 


TEKSED MAKOL— Yardımcı olmak 


Ol) İİİ. 


ŞINABA MAKKAK — Yapılan iyiliği yüzüne vurarak birini üzmek 
7 7 
Ol DIL! 
DUYDUMVURMAZ —a Hiçbir şeye aldırış etmeyen, umursamaz kişi 


Mİİ İİ 


YIRAHVERSE —a İyilik ve yardım etmesini seven kişi 


İİİ İİİ. 


AVHK — Toplum yararına çalışmayı amaçlayan yardım kuruluşu 


İLİ 


DAASKA — Allah rızası için karşılıksız verilen şey 


İİİ 


İCEME —s Birçok kişinin toplanıp bir kişinin işine yardım etmeleri 


İİİ. 


BECNİL — Sadece kendini düşünen 
Yİ 
ARCIÇIK — Yalnız kendi çıkarlarını düşünen 
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(Ebu Davut, 5132) 





Eslenceli Test 1 Cevap Anahtarı 
e 
Deserli Test 2 Cevap Anahtarı 
İd - 2c- 3c-Ha - 5b-6a - /c 


Bulmaca Cevap Anahtarı 





“Biriniz yapacağı en küçük iyiliği bile asla küçümsemesin. Yapacak hiçbir şey 


bulamazsa kardeşini güler yüzle karşılasın.” 
(Tirmizi, EVime, 30) 


Bilmece Cevap Anahtarı 


1. Bencil 2. Hayırsever 3. Sadaka 


Evir Çevir Bul Cevap Anahtarı 
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Hadis-i Şerif Cevap Anahtarı 
ilkirli ylalclı| YİAİRIDİLİM 








(Ebu Davud, 5132) 


